Protestantse Kerk

| Kamp De Rank bestaat 20 jaar!

Op zaterdag 21 april 2001 ging de jeugd van De Rank voor
het eerst een dagje weg. Dat was het begin van Kamp De
Rank. 20 Jaar verder hebben precies 100 leiders ongeveer
300 verschillende kinderen een leuk weekend bezorgd.
Dit keer een beetje anders dan we gewend zijn, maar ook
dit jaar, JUIST dit jaar gaan we er een feestje van maken.
En het leuke is dat iedereen dit keer een beetje kan
meegenieten!

Op zondagmorgen is de kerkdienst in De Rank onze
kampdienst. Wij nemen jullie allemaal mee in het thema:
Hieperdepiep Hoera! In de gloria!

ledereen is welkom deze dienst mee te maken via YouTube.
Vanaf 9.45 uur zijn wij live!

www.derankwaddinxveen.nl

We hopen dat u net zoveel geniet als wij en dat wij u een
klein beetje kunnen laten meebeleven hoe dat nou gaat op
kamp De Rank.

We wensen u allen een goed kampweekend!

De kampcrew 2020

Anne, Anouk, Elze, Erica, Erika, Femke, Joélle, Jolanda, Kees,
Laura, Marieke, Marlies, Marriétte, Matthias, Nelisa, Niels,
Peter, Rachelle, Remco, Rianne, Ward, Wouter, Wouter

Wist u dat...

Tips voor het ultieme kampgevoel

Om optimaal in de kampsfeer te komen, raden wij u aan
om op zaterdag veel spelletjes te spelen met anderen.

Op zaterdagavond is het van groot belang dat u flink
uitgedost een liedje playbackt, een toneelstukje doet of een
andere act opvoert voor familie, buren en/of vrienden.

Het is vanzelfsprekend dat u niet té vroeg naar bed gaat en
als u eenmaal in bed ligt, dat er nog wel een beetje gekeet
moet worden; een kussengevecht, gefluister en VOORAL
stiekem chips en snoep onder de dekens eten.

Vraag uw partner/buurman/buurvrouw om u op tijd (uurtje
of half 8) te wekken, liefs met pannendeksels, fluitjes,
toeters of ander herrie makend materiaal. Uiteraard wordt
het opstaan gevolgd door ochtendgymnastiek, een liedje of
drie, vier... bij voorkeur in pyjama en buiten. Samen wakker
worden met bewegen op muziek is met de buren echt heel
leuk! (wij ontvangen graag foto’s!)

Daarna volgt het ontbijt. Neem gerust een kopje koffie,
maar zorg vooral dat u om 9.45 uur klaar zit voor de dienst.
We zullen u voor de dienst even meenemen naar wat wij
gedaan hebben op zaterdag,

Na de kampdienst (we beloven niet dat die net zo kort is als
de dienst afgelopen zondag) neemt u uiteraard een lekker
kopje koffie met een gebakje (handig om dat zaterdag vast
te halen of te bakken). Dat doen wij ook!

Wij gaan na de uitgebreide koffietafel nog even
Waddinxveen in om een laatste spel te doen. Het schijnt
mooi weer te worden, ga ook een potje voetballen,
badmintonnen, jeu de boulen of gewoon wandelen...

Om 14 uur sluiten wij af, uiteraard door keihard (buiten)
met elkaar het kamplied te zingen. Doe gerust mee!

... Kees Alblas alle 20 keer met kamp is mee geweest?

... er 100 verschillende kampleiders zijn mee geweest in al
die jaren?

... sommigen 1 keer zijn mee geweest, anderen meer dan
10 keer?

... het grootste aantal deelnemers dat mee ging, in 2016
was?

... dat 100 kinderen en tieners waren?

... dat best heel veel was?

... we toen niet eens allemaal in het gebouw konden
slapen?

... er toen een tent op het grasveld stond?

... erin 2005 sneeuw lag tijdens kamp?

... we in 2018 in onze zwemkleding liepen omdat het zo
warm was?

... we ook wel eens een klein beetje regen hebben gehad?
...enin 2015 een enorme hoosbui?

... maar we over het algemeen heel erg boffen met het
weer?

... we dat als zegen ervaren?

... we thema’s hadden als ‘Ondersteboven’, ‘Beestenbende’,
‘Heel Speciaal’, ‘Fris en Fruitig’ en nog veel meer?

... dat alle thema’s uitkwamen bij de Bijbel?

... we sinds 2007 elk jaar een kamplied hebben?

... die altijd heel lang in je hoofd blijven zitten?

... kinderen die vaak nu nog uit hun hoofd kennen?

... we 3 ere-kampleiders hebben?

... dat Kees en Agnes Alblas en Jeroen Begeer zijn?

... Zij zich op bijzondere wijze jarenlang hebben ingezet voor
de jeugd van De Rank en die daarbuiten?

... we in 2005 voor het eerst in een stenen gebouw
verbleven?

... we inmiddels op 11 verschillende kamplocaties zijn
geweest.

... we elk jaar een kampdienst hebben op zondag?

... de pindakaasknuffel één van de meest geliefde
activiteiten is bij Rock Solid?

... afwasborstels ook wel eens als microfoon gebruikt
worden?

... we hopen dat we nég 20 jaar op kamp kunnen met onze
jeugd?

Colofon: Dit is een speciale uitgave voor het 20-jarig bestaan van Kamp De Rank.
Eenmalige uitgave



