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Ontmoetingen met Jezus De| 4

|EDERE ONTMOETING IS ANDERS

In de evangelién worden verschillende ontmoetingen beschreven die Jezus met mensen had.
Daarin was Hij allerminst selectief. Hij had oog voor vrouwen en mannen, Joden en niet-Joden,
mensen met en zonder aanzien. Het doet denken aan wat Paulus later krachtig omschrijft als: Er
zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen — u bent allen één in
Christus Jezus (Galaten 3.28).! Deze ontmoetingen maken duidelijk dat het in de missie van Jezus
om mensen gaat. Hen wil Hij bereiken met de liefde van God.

Veel van deze beschreven ontmoetingen zijn ons bekend. Daardoor kan het gebeuren dat ze ons
niet meer verrassen. Jezus’ reactie nemen we dan voor kennisgeving aan. Maar ...

Wie zegt er nu tegen een belangrijke Joodse leider: ‘Begrijp je dat niet? Jij bent toch een
leraar van het volk van Israél?’ (Johannes 3.9)

Wie zegt er nu tegen een op overspel betrapte vrouw: ‘Ik veroordeel u ook niet,” zei
Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.” (Johannes 8.11)

En ...

zouden Jezus’ volksgenoten zich niet achter de oren gekrabd hebben toe ze Hem over
een romeinse officier hoorden zeggen: ‘Luister naar mijn woorden: lemand met zo’n
groot geloof heb ik in heel Israél nog niet gezien!’ (Lukas 7.9)

Jezus’ omgang met belastingambtenaren, vrouwen, kinderen, buitenlanders deed bij velen de
wenkbrauwen fronsen. Zeker, deze timmerman uit Nazareth stond bekend als iemand die met
gezag leerde (Matteus 7.28-29; Markus 1.22), maar ook als iemand die zijn verstand had
verloren? (Markus 3.20-23) en als iemand waarvan mensen zeggen: ‘Kijk eens, die man eet zich
vol en hij is gek op wijn. Echt een vriend van tollenaars en slechte mensen!’ (Lukas 7.34)
Overigens, in alle delen van de Hebreeuwse Bijbel — de wet, de profeten en de geschriften —
wordt benadrukt dat Israél een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de vreemdeling, de
weduwe en de wees. In zijn omgang met allerlei mensen toont Jezus zich een trouwe
onderhouder van de Thora.

Jezus maakte veel los en wakkerde van alles aan bij de mensen met wie Hij omging: hoop maar
ook weerstand, vreugde maar ook argwaan, erkenning maar ook miskenning. Jezus kon leiders
de huid vol schelden en anderen weer liefdevol benaderen. Hij kon gesprekken onderbreken
door iets in het zand te schrijven of op twaalfjarige leeftijd al in gesprek te gaan met leraars in de
tempel (Lukas 2.46-47). Jezus is geen gewone man. Hij fascineert ons en we raken ook niet op
Hem uitgekeken. John Ortberg, pastor van een presbyteriaanse kerk in Californié schrijft dat
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Jezus niet een mysterieuze figuur is om wat we niet van Hem weten. Jezus is mysterieus om wat
we wel van Hem weten 3

In de ene ontmoeting neemt Jezus het initiatief, in een volgende ontmoeting een ander. In
Johannes 3 lezen we dat Nikodemus ’s nachts naar Jezus toekomt. Een hoofdstuk later lezen we
dat Jezus door Samaria moest® gaan en bij een waterput een vrouw aanspreekt. Jezus benadert
en is benaderbaar. Beide zijn waar. Maar nog meer waar zijn de bespiegelingen die Henri
Nouwen in zijn boek Eindelijk Thuis neerschrijft:

‘Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik geworsteld om God te vinden, God te
kennen, God lief te hebben. [..] Nu vraag ik me af of ik wel genoeg heb beseft dat God al
die tijd voortdurend heeft geprobeerd mij te vinden, mij te kennen en mij lief te hebben.
De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God vinden?’ maar ‘Hoe moet ik mij door Hem laten
vinden?’. De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God leren kennen?’ maar ‘Hoe moet ik mij door
God laten kennen?’ De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God liefhebben?’ maar ‘Hoe moet ik
mij door God laten liefhebben?’”

Voor elke ontmoeting die Jezus aangaat, geldt wat Paus Franciscus schrijft: “‘Wanneer Jezus
iemand ziet, gaat Hij er op af, omdat Hij liefheeft. Hij houdt van ons allen. Hij houdt nooit halt bij
iemand omwille van vooroordelen. Jezus confronteert een mens met de situatie, niet door te
oordelen, maar door te laten aanvoelen dat men meetelt, erkend wordt.”®

EEN ONTMOETING MET EEN BUITENLANDSE VROUW

In Matteus 15.21-28 lezen we over een ontmoeting die Jezus had met een niet-Joodse vrouw. Zij
is afkomstig uit Kana. In Markus 7.26 lezen we dat zij van Syro-Fenicische afkomst is (Fenicié is
de Griekse vertaling van Kanaan.). Geheel vreemd hoeft deze ontmoeting met een buitenlandse
vrouw niet te zijn: in het geslachtsregister zijn vier vrouwen opgenomen, waarvan er drie van
buitenlandse afkomst zijn, namelijk Tamar, Rachab en Ruth.

21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22 Plotseling
klonk de roep van een Kanaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb
medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door
een demon.” 2 Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar
hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons
aan schreeuwen.’” 24 Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen
van het volk van Israél.’ 2?Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei:
‘Heer, help mij!’ 26 Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te
nemen en het aan de honden te voeren.” ?’Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten
toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.” 2Toen antwoordde Jezus haar:
‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was
haar dochter genezen.
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We lezen hier over Jezus’ werkzaamheden buiten Israél.” Op weg naar Tyrus en Sidon, waar
precies is niet duidelijk, is er een vrouw die Jezus aanspreekt. Het is een moeder in nood, zij
vraagt hulp voor haar dochter die bezeten is door een demon.® Wat ook opvalt is dat haar vraag
aan Jezus getuigt van geloof.

Wat we vervolgens lezen verbaast ons toch wel: Maar Hij keurde haar geen woord waardig (vers
23). Gaat Jezus zo met mensen om? Als iemand aandacht heeft voor mensen in nood dan is Hij
het wel. De vertaling van het NBV zet ons enigszins op het verkeerde been. De uitdrukking
‘iemand geen woord waardig keuren’ heeft een arrogante klank. De HSV heeft een meer
letterlijke vertaling: Maar Hij antwoordde haar met geen woord (zie ook NBG ‘51). De vertaling
van de NBV heeft een negatieve interpretatie aangebracht, waarvan het maar de vraag is of deze
klank ook in de grondtekst aanwezig is.> Wanneer we lezen dat Jezus geen antwoord geeft,
ontstaat een andere scene. Niet dat onze vragen dan meteen weg zijn. Waarom antwoordt Jezus
niet? Dat is gissen. Misschien kijkt Hij haar aan. Of wellicht wachtte Hij met reageren omdat deze
vrouw, in al haar nood, zo aan het schreeuwen was.

Wat evenwel meer de aandacht trekt is het vervolg. De leerlingen komen tussenbeide en vragen
Jezus om deze vrouw weg te sturen. Zij zijn het geschreeuw al snel zat. Wat Jezus vervolgens
zegt wekt ook verbazing, al is het klip en klaar wat Hij zegt. Hij is namelijk alleen gekomen voor
de verloren schapen van het volk van Israél. Hij zegt dit, terwijl Hij wéét dat zojuist een
buitenlandse vrouw bij Hem heeft aangeklopt. Alsof Hij nog eens onderstreept dat Hij er alleen
voor zijn eigen volksgenoten is en niet voor haar. We denken, dit is een weinig uitnodigende
houding. De deur gaat dicht en wij hebben veelal toch het beeld dat bij Jezus de deur juist open
gaat.

Het hindert blijkbaar de vrouw niet, want we lezen dat zij juist dichterbij komt en zich voor Jezus
neerwerpt en weer om hulp vraagt (vers 25). Deze vrouw is zo bezorgd om haar dochter dat ze
die wat boude uitspraak van Jezus niet hoort of niet wil horen. Ze is vasthoudend — ze nam al het
initiatief om Jezus aan te spreken en laat zich vervolgens niet wegsturen.

Nu reageert Jezus voor het eerst direct op de vrouw: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood
af te nemen en het aan de honden te voeren.’ (vers 26) Op zichzelf beschouwt is deze uitspraak
raadselachtig en, wederom, weinig uitnodigend. Dat het niet goed is om het brood van de
kinderen af te nemen wil zoveel zeggen als dat het niet goed is dat het Evangelie niet meer aan
Israél verteld wordt.?® De verloren schapen van Israél in vers 25 zijn de kinderen in vers 26. Voor
hen is de Messias gekomen. In de uitdrukking ‘het brood van de kinderen’ horen we ook deze
messiaanse klank. Het is meer dan zomaar een aardige metafoor. In Lukas 14.15 lezen we dat
Jezus uitgenodigd is voor een maaltijd. Eenmaal aan tafel prijst Jezus degene zalig die niet alleen
zijn familie en vrienden uitnodigt maar vooral de armen en de zieken. Waarop een van de gasten
ook een zaligspreking uit: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God (HSV). Jezus zal
zijn missie om zijn volk te bereiken niet wijzigen.?
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Uitleggers hebben altijd weer geprobeerd om de toon van deze uitspraak te vatten.!? Want,
nogmaals, op zichzelf beschouwd is het een weinig uitnodigende uitspraak. Zou het zo zijn dat
Jezus deze uitspraak heeft gedaan met een twinkeling in zijn ogen? Een vleugje humor om de
vrouw nog meer uit haar tent te lokken? Een aantrekkelijke gedachte, maar, zo lijkt me, neemt
Jezus dan de nood van de vrouw wel serieus?

En die honden dan? Zijn dat de heidenen? Vergelijkt Jezus de vrouw hier met een hond? Er
wordt nog wel eens op gewezen dat Jezus hier een verkleinwoord in de mond neemt: hondjes.
Dat klinkt weliswaar wat zachter en vriendelijker maar het blijft een hond. We moeten ons hier
geen schattig huisdiertje bij voorstellen — honden in die dagen waren altijd straathonden. Hoe
dan ook, Jezus brengt met zijn opmerking géén tegenstelling aan. Hij zegt niet dat het brood niet
voor de honden is, maar dat het brood niet weggehaald moet worden van de kinderen. Dat is er
in het geding.

Alles lijkt nu af te hangen van de reactie van de vrouw. Ze zegt: ‘Zeker, Heer, maar de honden
eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.” (vers 27) De vrouw reageert niet
beledigt, maar eerder gevat.!® Ze geeft Jezus gelijk — ‘zeker, Heer’- en geeft tegelijk aan dat er
geen concurrentie is tussen de kinderen en de honden. Er valt genoeg van tafel. Denk aan de
vermenigvuldiging van brood. Er was voldoende over! De laatste reactie van Jezus zegt alles. Hij
prijst haar om haar geloof en haar dochter geneest. Met haar geloof maakt zij indruk op Jezus.**

ONZE ONTMOETING MET JEZUS

Tot slot heb ik nog een drietal overwegingen. De ontmoeting van toen kan ook zomaar een
ontmoeting van nu worden.

A. Het geloof van deze vrouw komt voort uit haar nood. Zij heeft een ernstig bezeten dochter.
Hoe zij van Jezus gehoord heeft weten we dit. Mogelijk, zoals wel meer gebeurde, ging het
gerucht dat Jezus rondtrok als een lopend vuurtje rond. Door wat zij over Jezus heeft gehoord is
haar geloof getriggerd en is zij vastbesloten Hem op te zoeken. In haar geloof zit niets
vanzelfsprekends, geen enkel automatisme. Ze vraagt niet eens om beuvrijding voor haar dochter
maar om compassie van Jezus. Ze zegt: help mij. Haar geloof heeft alles te maken met haar
huiselijke situatie, haar zieke dochter, haar eigen radeloosheid en een diep aanvoelen dat alleen
Jezus haar helpen kan. Hoe? Daar heeft ze wellicht niet eens over nagedacht. Van dit geloof zegt
Jezus dat het een groot geloof is — een geloof dat in contrast staat met het ‘kleine geloof’ van de
leerlingen die haar weg willen sturen.® Groot geloof is dus geen wonder geloof, maar geloof dat
doorleefd is. Het grote geloof dat Jezus prijst is geloof dat vanuit het gebroken leven opkomt.
Zeker, dit geloof kan bergen verzetten maar dat is niet waar geloof op uit is. Geloof ziet op Jezus,
in de woorden van de vrouw, op de Zoon van David.
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B. Over het geloof van deze vrouw is nog wel iets te zeggen. De ontmoeting tussen haar en Jezus
verliep niet gladjes. Niet alleen omdat leerlingen haar weg willen sturen, maar ook omdat Jezus
zo voor het oog niet uitnodigend reageert. We hadden het goed kunnen begrijpen als deze
vrouw het had laten afweten: een illusie armer en een ervaring rijker. Haar geloof is niet alleen
doorleefd, het is ook volhardend. Zij geeft niet zomaar op en houdt aan bij Jezus. Toen ik deze
week dit Bijbelgedeelte las tijdens een huisbezoek, zei iemand, ze tikt Jezus op de vingers! Wel
vaker in de evangelién zijn het vrouwen die volhouden.®

C. De ontmoetingen die Jezus heeft met allerlei mensen, is revolutionair te noemen. Hij prijst het
geloof van een buitenlandse soldaat, Hij schaart vrouwen onder zijn leerlingen en maakt het tot
eerste getuigen van zijn opstanding, Hij zoekt mensen op aan de rand van de samenleving zoals
geisoleerde zieken en gehate belastingambtenaren. In dit geheel is dus ook de ontmoeting met
de Syro-Fenicische vrouw te plaatsen. Wat wil dat zeggen? Dit, dat wie zich, om welke reden dan
ook een buitenstaander voelt, genegeerd of niet goed genoeg, wél binnen het liefdevolle
blikveld van Jezus valt.
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! Deze eenheid, die uitgedrukt wordt in de doop (vers 27), is niet een eenheid die de verschillen tussen deze
groepen uitgumt. Wat verandert is de status die al dan niet met deze groepen gegeven zijn. De status die
mensen in een samenleving kunnen hebben op basis van hun geslacht, ras of maatschappelijke positie verliest
zijn betekenis in het licht van Christus. Genade wordt geschonken /os van deze status. Zie de boeken van John
M. Barclay, Paul and the Gift, Grand Rapids 2015, 396-397 en Paul and the Power of Grace, Grand Rapids 2020,
56-57.

2 Bijbeluitleggers verschillen van mening over de vraag of deze typering van de familie m.o.m. gelijk is aan de
typering die de schriftgeleerden in vers 22 geven dat Jezus bezeten is. Van Bruggen, Marcus en Berger, Wie was
Jezus werkelijk? menen dat dit het geval is. Wright, Jesus and the Victory of God en Van lersel, Marcus menen
van niet. Ik sluit me bij de laatste twee aan.

3 John Ortberg, Who is this Man? The unpredictable impact of the inescapable Jesus, Grand Rapids 2012, 16

4 Dit ‘moeten’ is geen dwang. Dit ‘moeten’ is een goddelijk moeten en duidt op het plan van God: zijn liefde
voor deze wereld (Johannes 3.16). Later in hoofdstuk 4 zal Jezus tegen zijn leerlingen zeggen dat het zijn
‘voedsel’ is om de wil te doen van degene die hem gezonden heeft (Johannes 4.34). De noodzaak om door
Samaria te gaan lag dus in de aard van de missie van Jezus, aldus Leon Morris, The Gospel according to John
(Revised), Grand Rapids 1995, 226.

5> Henri Nouwen, Eindelijk Thuis. Gedachten bij Rembrandts ‘De Terugkeer van de Verloren Zoon’, Tielt 1992,
116-117

6 https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5369&highlight=ontmoeting

7 Van Bruggen, Mattelis. Het evangelie voor Israél, Kampen 1990, 290, noemt nadrukkelijk dat het ‘uitwijken’
van Jezus vanwege toenemende oppositie een motief is bij Matteus, zie 2.14, 22; 4.12; 12.15; 14.13. Dit
uitwijken noemt ook Alberto Mello, Matteus de Schriftgeleerde. Het Evangelie als Midrasj, Kampen 2002, 209,
maar waar Van Bruggen meent dat Jezus ook daadwerkelijk naar het buitenland gaat, daar meent Mello dat er
niet staat dat Jezus de genoemde stede bereikt.

8 Het Grieks leest hier alleen een werkwoord, daimonizetai, demoniseren. Het zelfstandig naamwoord ‘demon’
ontbreekt.

% 0ok bij uitleggers komen we dit tegen, zoals bij Alberto Mello, A.w., 209: ‘Jezus antwoordt zelf niet met een
enkel woord, in een extreem ontoegankelijke, men zou zelfs zeggen, ongevoelige houding.” In dat licht ziet
Mello de leerlingen als ‘het menselijkst’, maar m.i. draait hij de zaken om.

10 De parallelle weergave in Markus 7.27 is uitgebreider: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het
is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.” Deze toevoeging maakt
de uitspraak minder stellig, vanwege de aangegeven heilshistorische volgorde.

11 Jezus geloofde in de verkiezing van Israél en dus ook in de ‘voorrang’ voor Israél, maar dit betekent niet dat
de heidenen buiten beeld zouden blijven. Denk ook aan de vergelijkbare ontmoeting die Jezus had met de
Romeinse hoofdman die een zieke knecht had, Matteus 8.5-13. Zie Wright, A.w., 309-310, die aanhaakt bij
Matteus 5.14-16 en schrijft dat het de roeping van Israél is om licht van de wereld te zijn, zodat de heidenen
erbij zouden komen en God zouden verheerlijken.

12 Zie van Bruggen, A.w., 292

13 H, Baarlink, Matteis Il, Kampen 1999, 53

14 Donald A. Hagner, Matthew 14-28 (WBC), Dallas 1995, 442, Jezus’ reactie begint met ‘O vrouw’ —in de NBV
weggelaten — en geeft ook weer dat Jezus onder de indruk was van deze vrouw.

15 Richard A. Burridge, Four Gospels, one Jesus? A symbolic reading, Grand Rapids 2014 (Third Edition), 88

16 vergelijkbaar met de weduwe in de gelijkenis uit Lukas 18: zij blijft om recht vragen bij een rechter die
aanvankelijk niets van haar weten wil.
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